
Bijlage 1. Situering  
Het geel gearceerde stuk is de naamloze afslag vanaf de Hoenzadrielsedijk. Dit is ter hoogte van 
Hoenzadrielsedijk 6.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2.  Toelichting historie ‘Slotse Steeg’ 
Bovenaan op de Hoenzadrielse Dijk precies tegenover het stuk 
weg, waar we nu een naam voor zoeken, stond vroeger een 
‘stenen huis’, genaamd Het Slot(je).  
Er is geen afbeelding te vinden van Het Slot. In een artikel 
genaamd “Adel te Driel omstreeks 1600” staat beschreven dat 
ene Danelt Spierinck op een steene camer (huis van steen) 
woonde op de Bovenste Kivitsham. In die tijd voorwaar een 
teken van rijkdom en macht. Uit oude kaarten blijkt dat er 
waarschijnlijk een groter gebouw in L-vorm gestaan heeft dat 
het een echt Slot was. Een perceel met deze L-vorm is tot 1874 
herkenbaar op de kaarten.  
Het Slot is waarschijnlijk begin 1945 verwoest. Het is niet 
duidelijk of de Duitsers dit hebben gedaan. Immers, op een 
Engelse kaart staat “het Slot” als Duitse versterking 
gemarkeerd. Het is dus ook mogelijk dat het huis door de 
geallieerden is beschoten en vernietigd. Alleen het 
fundament kwam nog boven de grond uit.  
        
Steeg: 
Smalle (zij)straat. Het woord 'steeg' is etymologisch verwant met 'stijgen'. Een pad dat van de rivieroever 
omhoog liep naar de dijk werd een 'steeg' genoemd. Van oorsprong kwam de naam vooral op het 
platteland voor, maar de in de loop der tijd werd het steeds meer een typische benaming voor een smalle 
zijstraat in een stad of dorp. 
 

Het Slotje ingetekend op een kaart van de 
Boemelerwaard 1833 



 
 


